
EEN KUKSA WAT? EEN KUKSA IS EEN PRACHTIGE UIT 
HOUT GESNEDEN BEKER DIE EEN SPECIALE PLEK 
HEEFT IN DE HARTEN VAN DE FINSE BEVOLKING. 
ECHTE OUTDOOR HIKERS, AVONTURIERS EN 
REIZIGERS NEMEN AL VAN OUDSHER DEZE 
PERSOONLIJKE HOUTEN CUP MEE TIJDENS HUN 
VERBLIJF IN DE NATUUR. DE KUKSA BEKERS ZIJN 
DUURZAAM, HANDGEMAAKT EN WERKELIJK 
PRACHTIG OM TE ZIEN.

Ik keer even terug naar september 2024. In de 
Gemzenmailbox dook een mailtje op van ene Nils, 
volslagen onbekend voor iedereen binnen het bestuur. Nils 
had een eenvoudige vraag, namelijk of hij een afgebroken 
tak die nog half aan een boom hing in het Gemzenbosje 
op Reymeers mocht afzagen. Doe maar, was mijn 
antwoord, dan moet ik het niet doen. Nieuwsgierig als 
ik was, heb ik dan toch maar even doorgevraagd wat hij 
met die tak zou doen. Nils stuurde een uitvoerige uitleg 
inclusief foto’s van drinkbekertjes, lepels en andere houten 
gebruiksvoorwerpen die hij kan maken uit dat simpele 
stuk hout. Dit bracht ons op het idee om onder leiding 
van Nils een workshop Kuksa maken te organiseren. 
Want zeg nu zelf: een eigen persoonlijke en zelfgemaakte 
borrelglaasje (vanaf nu borrelhoutje?), daar kan je als 
rasechte Gems toch niets tegen hebben?

Op de mooiste en koudste ochtend van februari was 
het zo ver. Mijn beurt om enkele onbekende skills te 
ontdekken met als einddoel mijn eigen creatie. De foto’s 
van de workshop de week voordien die circuleerden op 
Facebook hadden me in elk geval nog meer goesting 
gegeven.

Met een paar stammetjes, afkomstig van de laatste 
snoeiwerken in Wanzelebos, was de grondstof aanwezig. 
Nils bracht enkele professionele tools mee en na een korte 
theorie konden we aan de slag. Klieven, kappen, zagen, 
uitlepelen en snijden. Toch geen handelingen die ik elke dag 
doe. De setting was rustgevend, zelfs een ree kwam even 
piepen naar onze handarbeid. De deskundige uitleg van Nils 
(en af en toe een handje hulp) heeft ervoor gezorgd dat 
ik tevreden en met een toonbaar resultaat naar huis kon 
trekken.
Het werk is echter nog niet af. Met veel geduld moet mijn 
Kuksa nu drogen, waarna een schuursessie zal volgen en de 
finishing toplaag aangebracht zal worden.
Mijn doel? Op de volgende wandeling mijn eigen duurzame 
borrelhoutje kunnen bezigen. Santé!

Of waar een kleine zomerstorm allemaal niet toe leiden 
kan…
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